


Smeekgebed voor alle bedrukten

U bent de hoop van hen die geen hoop hebben,
de hulp van degenen die geen helper hebben,
de trooster van de kleinmoedigen 
en de haven van hen die door stormen worden 
geteisterd.
Heer, schenk barmhartigheid aan alle mensen die
bedrukt zijn.
We zijn vreemdelingen hier op aarde. Behoed ons 
leven hier, zonder schade, zonder stormen en zonder
zorgen, tot aan het einde.

Hoop en verwachting
Een mensenleven is gevuld met hoop en verwachting.
Voor een gelovige christen krijgen deze hoop en
verwachting een gezicht in Jezus Christus. In de doop
worden christenen verankerd in Christus en in de
hoop die van Hem uitgaat. Het gebed hierboven komt
uit de doopliturgie van de Koptische Orthodoxe Kerk.
Deze heeft in vaak moeilijke tijden de hoop en ver-
wachting levend gehouden dat God “alle tranen uit
hun ogen zal wissen” (Apok. 21,4). Dit wordt niet
alleen voor later, maar ook voor nu verhoopt en ver-
wacht. Christus zegt: “Kom allen naar Mij toe die afge-
mat en belast zijn en Ik zal u rust geven” (Mt. 11,28).

Christus, toevlucht en kracht van de zwakken. 
J. Persoon, wandschildering (1993) doopkapel
Koptisch klooster Kröffelbach (D). Foto: L. Heiser. 

Gebedskaart bij gelegenheid van de Zondag voor
de Oosterse Kerken 2006. Deze kaart verschijnt
ook in een luxe uitvoering met blanco binnenzijde
in een set van vijf kaarten (€ 6,50 incl. verzend-
kosten).
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